nr. 4, 23 mei tot 4 juli 2025

derweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek

Ke

Hemelvaart en Pinksteren

W i A




FoTto VAN DE MAAND

= ..-..

Bergen-Belsen

60 km boven Hannover ligt het grote betonnen gedenkteken van het concentratiekamp Bergen-Belsen. Door een artikel in Trouw
en de tv-documentaire van twee fotografen van het Britse leger besloten we met enige weerzin op de terugreis van een bezoek
aan onze familie dit voormalige kamp, of wat ervan over is, te bezoeken. Het is goed dat er een bevel van de Amerikaanse legertop
kwam om alle concentratiekampen direct bij de bevrijding in beeld te brengen. In de documentaire “What They Found in Bergen-
Belsen”laten de filmmakers zien hoe onmenselijk het eraan toe ging. Afschuwelijk om naar te kijken. Aanvankelijk kwamen er vooral
Russische krijgsgevangenen, later ook politieke tegenstanders en joden. Er waren geen gaskamers,
maar ook nauwelijks barakken om in te slapen. De meeste mensen kwamen om door honger, tbc,
dysenterie en vlektyfus, naast marteling, kou en uitputting: 70.000 doden, waaronder 25.000 Russen,
15.000 Polen, duizenden Joden, verzetsmensen en politieke tegenstanders. Ook Margot en Anne Frank
bezweken hier aan ziekte en uitputting. Goed dat er beelden zijn om de ontkenners van de Holocaust
mee te confronteren. Ook voor jezelf om waakzaam te zijn voor een herhaling van rechts-extremisti-
sche regimes en machthebbers.
Moeilijk om in een foto het beklemmende van dit bezoek weer te geven. Ik probeer hier het beklem-
mende van het betonnen gebouw, waarin je als het ware gevangen zit, en aan het eind de bevrijding
uit te beelden.
Hartelijke groet,
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.ni)




Meditatie

PINKSTEREN, ER IS OVERAL ~ [YuR=e e
HEILIGE GEEST _—
PN L

In het Hebreeuws worden lucht en geest, wind en adem weergegeven met hetzelfde woord: ; '
ruach. i
Als pastor in een katholiek verpleeghuis zat ik samen met bewoners in de huiskamer kaarsjes
voor overledenen aan te steken en naar een Maria-icoon te kijken. Wanneer ik een zieke
bezocht, protestants, katholiek of onkerkelijk, maakte ik vaak een kruisteken op het voorhoofd
van de zieke, zegende de zieke en zei‘vrede en alle goeds' of ‘een hartelijke groet van de lieve

Heer! De heilige Geest waaide als een zachte wind om ons heen.

Een uit Indonesié afkomstige man vroeg mij of ik met hem mee wilde gaan naar het mortuarium. Zijn vrouw was gestorven en hij
wilde graag dat ik met hem bij haar ging bidden om de boze geesten te verdrijven.

Ik kende hen vanaf de dag dat zij in het verpleeghuis was opgenomen. Ze hadden geen kinderen, weinig sociale contacten, jappen-
kampervaring, na de oorlog naar Nederland gekomen, nooit hier ‘thuis’ geweest, vol heimwee, hij was katholiek gedoopt en zij had
een moslim-achtergrond. Hij zei, dat ik niet mee hoefde naar de crematie. Daar zou alleen een verre neef komen. Maar of ik nu het
‘Onze vader'wilde bidden. Dat zou haar rust geven.

Ik heb het laken van haar hoofd weggedaan, een paar brandende kaarsjes naast haar neergezet, mijn hand op haar hoofd gelegd om
haar te zegenen.

Ik hoorde hem mompelen. Hij noemde namen van voorouders, die haar zouden opwachten in het hiernamaals en sprak een ‘wees
gegroet’ uit voor Maria.

Daarna droeg ik haar op aan‘de lieve God, die licht wil zijn in onze duisternis en sterker is dan alle boze machten, die ons door de dood
heen draagt naar een plaats van veilig wonen.

Hij plaatste een foto van haar naast haar hoofd en zei:'Die gaat mee, dan kunnen ze haar herkennen’

Hij gaf me een hand:'Zo is het goed, meer hoeft u niet te doen, nu is ze rustig, en ik ook’ We liepen stil weg.

Zo'n gebeuren zit voor mij vol heilige Geest.

Omdat In de Bijbel de godsnaam omschreven wordt als‘lk zal er zijn; mag alles gelijkenis worden van de omgang van de altijd Aanwe-
zige met Haar en Zijn mensen.

Een oude vrouw lag al lange tijd te wachten op de dood. Ze wilde niets liever dan sterven, kinderen had ze niet, haar man was over-
leden. Wanneer ik haar bezocht, praatte ze vaak over de hemel en vroeg of ik God wilde vragen haar gauw te halen. En ze keek naar
het houten kruisje op het kastje naast haar bed. Toen ze echt stervende was en ik haar nog éénmaal opzocht, zei ik:'Wilt u ze alle-
maal groeten van mij daarboven?’ Een paar uur later zag ik een andere bewoonster de deur van de kamer naast die van de stervende
vrouw uitkomen. Ook haar kende ik goed. Ik bleef even bij haar staan. Ze zal wel niet lang meer leven, zei ze Vaak zei ze tegen mij
dat ze in de hemel voor mij zou bidden. Ik ben daar niet tegenin gegaan, ze zou geschrokken zijn van mijn twijfel en ongeloof. Wat
weten wij nou van God?' Ik knikte en zei:'Dat geldt ook voor mij, maar ik heb haar
wel bevestigd in haar geloof en God bezworen dat hij het hart niet zou hebben om
haar geen welkom te heten!

Op dat moment voelde ik mij sterk verwant met deze tweede vrouw en tegelijk ook
met de eerste.

Wie ben ik? Nu eens deze, dan weer die? Of beiden? Het liefst lees ik de psalmen;
daarin herken ik beide gestalten. Het liefste is mij psalm 139.

‘Waarheen zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in,

Gij legt uw hand op mij,

Gij zijt zo dichtbij met uw majesteit,

zo ver, en zo met mij verbonden,

hoe kan ik uw geheim doorgronden?’ Pinksterraam Taizé




Palmpasen in Het Kruispunt

Met Palmpasen op 13 april 2025 ging mw. Jody van der Velde
bij ons voor. De muzikale begeleiding werd verzorgd door een
nieuw opgerichte muziekgroep onder leiding van Hans Hovius.
De kinderen die naar de dienst gekomen waren, mochten
Palmpasen - stokken maken en daarna in optocht door de kerk
lopen. Er zaten heel mooie exemplaren bij. Ik verwijs verder
naar de foto’s.

Palmpasen

Kruispunt
Velserbroek

Palmpasen
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Goede vrijdag

Stille Week 2025 en Pasen in Het Kruispunt.

Op Witte donderdag ging ds. Jan Seeleman bij ons voor
evenals op de andere volgende dagen tot en met Pasen. We
zijn hem uiterst dankbaar dat hij wilde voorgaan en nog kon
voorgaan in de diensten, ondanks moeilijke omstandigheden
thuis. Zijn vrouw was gevallen en had haar heup gebroken
en voor vervoer is hij wel afhankelijk van zijn vrouw. Gelukkig
konden we via Ton Zaal voor alle dagen vervoer regelen. Tot
overmaat van ramp kreeg hij ook zijn printer thuis niet aan de
praat. Ondergetekende had zelf de liturgie voor alle dagen
samengesteld en gelukkig op tijd boekjes laten drukken en die
werden bij hem thuis afgeleverd.



Stille zaterdag

Op Witte Donderdag werd stilgestaan bij het laatste Avond-
maal en gingen we in de dienst geleidelijk over naar de stilte
die past bij Goede Vrijdag. Anne Brummelkamp bespeelde het
orgel en had tijdens de dienst een paar mooie muziekstukken
ten gehore gebracht die helemaal pasten bij de sfeer van deze
dienst.

Goede Vrijdag was een heel bijzondere dienst met de uitvoe-
ring van de koralen van de Matthdus Passion die op de juiste
plekken ten gehore werden gebracht tussen de lezingen door
die door Rina ten Broek werden verzorgd.

Het was mijn nadrukkelijke wens dat er niet alleen geluis-
terd zou worden naar de muziek, maar dat we eerst met de
gemeente samen zouden zingen. Als overgang van dit samen-
zang deel naar de koralen speelde Peter Groot een prachtig
stuk muziek uit de Matthaus Passion van het openingskoor.
Dit werd bewust niet gezongen. We konden zo allemaal een
paar minuten genieten van dit prachtige stuk muziek en zo
kwamen we in de juiste sfeer die past bij Goede Vrijdag.

Ik zag het aankomen dat het bijzonder druk zou worden. Het
ging van mond tot mond dat de koralen van de Matthadus
Passion uitgevoerd zouden worden in Het Kruispunt en
mij bereikten steeds meer geluiden dat er mensen vanuit
[Jmuiden, Santpoort, Driehuis, Haarlem, Heemstede zouden
komen naast de Velserbroekers. Ik had al extra stoelen geleend
bij onze buren van de Boshoek. (Die overigens ook aanwezig
waren). De vergaderzalen hadden we leeg getrokken (wat
betreft de stoelen) en alles in de kerkzaal geplaatst op zoda-
nige wijze dat het brandweertechnisch nog door de beugel
kon. Ik hoopte maar dat we geen mensen terug zouden
moeten sturen wegens plaatsgebrek en gelukkig hoefde dat
niet te gebeuren, zo hoorde ik van de koster. Het paste net.
Dertig mensen maakten deel uit van het orkest en het koor en
die hadden een paar maanden lang geoefend onder leiding
van Hans Hovius. We zijn begonnen met de koorleden om
te oefenen op wisselende dagen, zodat we zoveel mogelijk
koorleden konden bereiken. Daarna volgden repetities met
het orkest en vervolgens werden orkestleden en koorleden
samengevoegd. |k had voor de communicatie een speciale
WhatsApp-groep ingesteld en dat kwam goed van pas om
snel te kunnen informeren.

Ik zong zelf mee in het koor en kreeg regelmatig kippenvel bij
de prachtige klanken van instrumenten en koor.

Tijdens de dienst waren er circa 200 mensen aanwezig in de
kerk, maar ondertussen is deze dienst online (via ons YouTube
kanaal) minstens 227 keer bekeken. (Ook mede door Facebook,
waar Rina aandacht had gevraagd voor dit project). Meestal
kijken meer mensen tegelijk naar het scherm (zeker als men
op tv kijkt) en dat betekent dat we kunnen stellen dat we met
de dienst van Goede Vrijdag tegen de 500 (!I') mensen hebben
weten te bereiken.

Ook bijzonder is dat vooral bij het orkest veel mensen aanwezig
waren die niets met onze kerk van doen hebben. Ook bij het



koor waren mensen van buiten onze kerk vertegenwoordigd.
Deze personen hadden gehoord van ons project en wilden
graag meedoen. Fantastisch toch. Sommigen kwamen zelfs
vragen of ze mee mochten doen.

De gehele dienst was ontroerend mooi. Hans Hovius heeft
de muziek zodanig bewerkt dat ieder instrument op de juiste
wijze in harmonie was met het totale plaatje.

In het totale project (donderdag tot en met Paaszondag) is
ongeveer 8 maanden aan voorbereidingstijd gaan zitten, maar
hoe langer ik hiermee bezig was, hoe meer energie ik kreeg.
Ik ben vooral dankbaar dat de opkomst overweldigend was.
Zie verder de foto’s die gemaakt zijn door mijn zoon: Maikel
Rensen. Hij verzorgde ook de bijpassende sfeer met de juiste
verlichting en kleur.

Bij de woorden "Het is volbracht” ging het licht uit. De kaarsen
werden gedoofd en in stilte verlieten we de zaal.

Stille Zaterdag begonnen we in schemerdonker en gingen we
langzaam naar het licht toe door de zelfgemaakte Paaskaars
binnen te dragen. Het Licht van Christus. Teun Zondag was
deze avond onze organist.

Daarna stonden we stil bij onze eigen doop (doopgedach-
tenis) en aan het einde van de dienst kon iedereen een kaarsje
plaatsen in de bakken met zand die in het midden van de kerk-
zaal waren klaargezet.

Toen werd het Pasen.

Eerst was er een paasontbijt dat door een groepje vrijwilligers
op uitmuntende wijze was verzorgd. Er hadden zich ongeveer
46 personen ingeschreven voor dit ontbijt. Op tijd werd de
kerkzaal in orde gemaakt zodat de dienst om 10.00 uur kon
aanvangen.

We zijn gestart met veel gezang. Hierbij werden we bege-
leid door Peter Groot samen met trompettist Erik Hartendorf.
Deze laatste is ondertussen koninklijk onderscheiden met een
lintje voor zijn vele vrijwilligerswerk en muzikale begeleiding
bij speciale (kerkelijke) projecten. Vanuit de kerk heeft hij een
boeket bloemen ontvangen. Ik hoop dat we vaker van dit soort
bijzondere diensten kunnen houden.

Adriaan Rensen (eredienst)

Ouderenmiddag Het Kruispunt

Afgelopen woensdag 21 mei was de laatste bijeenkomst voor
de vakantieperiode. Deze keer geen pannenkoeken in Spaarn-
woude, maar een pastamaaltijd in het Kruispunt. Na de start
met koffie was er een gesprek over de nieuw te beroepen
predikant. Hierna genoten we van een lekkere pastamaaltijd.
De foto's hiervan komen in het volgende kerkblad. We wensen
iederéén mooie zomermaanden.

De medewerkers van de ouderenmiddagen

Gezamenlijke dienst in Het Kruispunt op 6 april
2025.

Op 6 april beleefden
we een prachtige
gezamenlijke dienst
met de Santpoor-
ters in Het Kruis-
punt. In deze dienst
ging ds. Harmen de
Vries voor.

Voor deze dienst waren diverse nabestaanden uitgenodigd
van gemeenteleden die de afgelopen tijd overleden waren
en waarvoor nog geen gedachtenissteentje was gelegd. Velen
kwamen naar deze dienst toe en diverse nabestaanden gaven
aan dat ze het zeer waardeerden dat ze uitgenodigd werden
voor deze dienst. Vanzelfsprekend staan we wat uitvoeriger stil
bij de mensen die overleden zijn tijdens een speciale gedach-
tenisdienst in november, maar in deze dienst ging het vooral
om het noemen van de namen en het leggen van het mooie
steentje. Ik verwijs naar de foto’s.

Adriaan Rensen (eredienst).

Bedankt.

Hartelijk dank voor het mooie boeket
bloemen en de cadeaubon en de
prachtige toespraak, gevolgd door
een staande ovatie, die ik mocht
ontvangen voor mijn werkzaamheden
ten behoeve van de Stille Week en
Pasen 2025.
lk heb het met veel plezier gedaan en gelukkig ook
anderen hiermee een speciaal gevoel kunnen geven.
Elders meer over het project voor de Stille Week / Pasen.
Adriaan Rensen




IN MEMORIAM: SINI GROEN

Op 17 april overleed op 94-jarige leeftijd Sini Groen.
Ze was geboren in Alphen aan den Rijn, maar het grootste deel van haar jeugd bracht ze door in
Haarlem. Zij was de tiende in het gezin met 12 kinderen.

Op haar 9e brak de oorlog uit. Sini werd ingeschakeld om hout bij elkaar te zoeken zodat er gekookt
en verwarmd kon worden, en om eten te halen bij boeren in de omgeving. De oorlogstijd heeft veel
indruk op haar gemaakt.

Na haar schooltijd besloot ze een coupeuse-opleiding te volgen bij de Rotterdamse Snijschool. Ze
werd atelierleidster bij Witjas.

In haar vrije tijd was ze als vrijwilligster werkzaam in een militair tehuis waar militairen uit de Ripperda-kazerne ontspanning
zochten. Daar werd ze verliefd op Cees. Ze trouwden en gingen wonen in Zwijndrecht. Tot haar grote verdriet verliet Cees haar
na 25 jaar huwelijk. Ze ging toen in Velserbroek wonen, dichtbij haar familie.

Sini tenniste, speelde bridge, en ze was dol op honden. Ze was eigenwijs én vriendelijk, soms een beetje bazig, maar ook weer
makkelijk, ze wilde graag dingen bepalen, maar was ook dankbaar voor hulp en zorg.

ledere zondag vierde ze de kerkdiensten in het Kruispunt mee. Het geloof had ze van huis uit meegekregen, en het heeft haar
nooit losgelaten.

Omdat ze fysiek en geestelijk achteruit ging, moest ze verhuizen naar Overspaarne. Ze was dankbaar voor de zorg die ze daar
kreeg en ondanks haar beperkingen bleef ze tevreden en levenslustig. Maar vanaf haar verjaardag in februari ging ze verder
achteruit, en leek het of ze het genoeg vond. Op donderdag 17 april gaf zij haar leven uit handen, in de handen van de liefheb-
bende God.

Dat de mooie herinneringen aan haar allen zullen troosten voor wie zij dierbaar was, zoals haar zus Gerda, haar neven en nichten,
haar buurvrouw, gemeenteleden. Dat er vertrouwen zal zijn dat Sini veilig is in Jezus’armen.

ds. Gilda Polderman

Hemelvaart door Rembrandt van Rijn

Rembrandt toont hier rechts de wolk die in Handelingen 1 wordt genoemd
en die Jezus aanstonds aan het zicht van de apostelen zou onttrekken.

Hij toont ook voor zijn doen ongebruikelijk veel engeltjes, die eerder aan
een werk van Titiaan doen denken. Dat is geen toeval, want kunsthistorici
vermoeden dat Rembrandt voor de compositie een prent heeft gebruikt
van een Maria Hemelvaart uit 1516-1518 van Titiaan.

Uit rontgenfoto's is gebleken dat bovenin eerst God werd getoond. Daar
heeft Rembrandt echter later een stralenkrans met witte duif overheen
geschilderd (de duif is hier amper zichtbaar). Wellicht deed hij dat met het
0og op de calvinistische opvatting van God als "Onzienlijke".

Dit doek is een van de vijf werken die Rembrandt maakte in opdracht van
stadhouder Frederik Hendrik: De oprichting van het kruis, De afneming van
het kruis, De graflegging, De opstanding en De hemelvaart.




Liturgische bloemstukken

Omdat bloemen, als het ware,
een taal spreken waar woor-
den niet kunnen reiken.




Dorpskerk

| Santpoort

Protestantse
Gemeente

We hebben met elkaar een
prachtig Paasfeest kunnen
vieren. Juist in een tijd met
geopolitieke spanningen,
met onverdraagzaamheid in
onze eigen samenleving, met
dagelijkse beelden die ons
de verschrikkingen laten zien
van de oorlog in Gaza, met
de dreiging van een handel-
soorlog, juist in deze tijd
hebben we die boodschap
nodig: dat het licht sterker
is dan het donker, en dat we
opgeroepen worden het

Nu zijn we op weg naar Pinksteren, op 8 juni. U bent van harte
uitgenodigd dit feest mee te vieren. Het is feest omdat we
donker de rug toe te keren en sinds die eerste pinksterdag de Geest van God mogen ervaren
ons te richten op Gods opdracht en toekomst. en voelen, wat ons kan inspireren (het woord ‘spiritus'betekent
‘geest’) om de dingen te doen die Jezus ons voordeed.

‘Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister, Lief en leed
keer je om en zie Gods nieuwe dag! (lied 286)

M it

Nogal wat gemeenteleden zitten in zorg, zijn ziek, vrezen de

toekomst, moeten leven met verlies, maar willen dat liever niet
aan ieder laten weten. We denken aan hen en bidden voor hen.

lets van een andere orde, maar zeker het vermelden waard: Paul
Kuiper mocht een lintje ontvangen voor zijn vele vrijwilligers-
werk, onder andere in de kerk. Met dit lintje werd hij benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd,
Paul, en dank voor wat je gedaan hebt.

Terugkijken

In het vorige nummer schreef ik al dat op 4 april groep 6 van
de Parnassiaschool onze kerk zou bezoeken. Dat is gebeurd, 26
kinderen kwamen in twee groepen langs.

Omdat ze in die tijd met religieuze feesten bezig waren, heb
ik hen gewezen op de duif die in het meubilair en de lampen
verwerkt is en naar aanleiding daarvan over het Pinksterfeest
verteld.

De Paaskaars nodigde uit om iets te delen over de Stille Week
en Pasen. Ik vertelde dat op Goede Vrijdag de kaars uitgeblazen
wordt als we het verhaal lezen dat Jezus sterft. Dat we dan de
volgende avond wat somber in een donkere kerk binnen-
komen. Maar dat dan de nieuwe brandende Paaskaars wordt




binnengebracht en we blije paasliederen zingen, omdat het
donker toch weer licht wordt! De groep luisterde aandachtig

en een meisje verzuchtte zachtjes: “Wat is dadt mooi”.

Bij de gebroken spiegel legde ik uit dat we met veel vragen
zitten, over God, over alle moeilijke dingen in het leven en dat
we het daarmee moeten doen, omdat de antwoorden er niet
zijn. Maar dat er ooit een tijd komt, dat het hoe en het waarom
duidelijk wordt, of dat zelfs die vragen er niet meer toe doen.
We hadden het over een kaarsje aansteken in de kerk, en gelijk
wilde een aantal kinderen dit doen: voor een overleden opa,
voor de hond die doodgegaan was, voor een zieke tante. We
besloten één kaars voor allemaal te branden, en heel eerbiedig
stak een jongen die aan en zette hem in de gedachtenishoek.
Bij het weggaan kwam hij naast me lopen: “Ik wil u heel erg
bedanken dat ik het kaarsje mocht aansteken”.

Bijzonder om zo met deze kinderen bezig te zijn met geloof en
spiritualiteit, en hun interesse te merken. En wat mooi dat daar
ook twee kleinzonen van Theo Middelkoop tussen zaten!

Vooruitkijken

Voor de activiteiten verwijs ik u naar de rubriek van de Werk-
groep Inspiratie.

Ik noemde al het Pinksterfeest op 8 juni. Maar ik wil ook graag
de bevestiging tot diaken vermelden van Elias van der Plicht
op 15 juni in een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.

Elias en Elizabeth zijn met hun twee kinderen Lucas en Laura
alweer een tijdje lid van onze kerk en ze willen zich er graag
voor inzetten. Inmiddels heeft Elias kennis gemaakt met de
diaconie en heeft hij besloten deze groep te komen versterken.
We zijn er heel blij mee.

Ik wens u en jullie allen alle goeds toe. En ik vertrouw erop dat
u het me laat weten als u behoefte hebt aan een gesprek met
mij. We spreken dan bijvoorbeeld af bij u thuis of in het kerk-
gebouw.

Een hartelijke groet,
Gilda Polderman

Bedankt

Na een plotselinge opname in het Rode Kruis Ziekenhuis
wil ik u allen bedanken

voor de lieve bemoedigende kaarten, berichten en
bloemen alsmede de bloemen van de Dorpskerk.

Een lieve groet,
Cathy Versloot




Van de activiteitencommissie

En dan mogen we u alweer uitnodigen voor de laatste acti-
viteit van dit seizoen op 19 juni, als vanouds een uitje. De
laatste jaren een pannenkoekenlunch in Spaarnwoude. Dit jaar
vonden we het leuk om eens elders te gaan lunchen en zijn we
nu op zoek naar een alternatief, de uitkomst is nog een verras-
sing. We houden u via de liturgie op de hoogte, ook betref-
fende de praktische zaken. In ieder geval willen we u wederom
een eigen bijdrage van €10,00 vragen. Ook graag aanmelden.
Voor vervoer wordt zo nodig gezorgd.

Met voldoening kijken we terug naar onze Paasviering, waar
we met begeleiding op de piano door Wim (wat zijn we daar
toch blij mee) heerlijk de vreugdevolle paasliederen mee
konden zingen! Er waren mooie gedichten en natuurlijk een
gezellige lunch. Redenen genoeg om dankbaar te kunnen zijn.

In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten, maar
in september zijn we weer paraat! Wij wensen u allen een
mooie zonnige zomer toe.

VOG - Verklaring Omtrent Gedrag

De Generale Synode heeft besloten dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) per 1 juli 2025 verplicht wordt voor medewerkers en
vrijwilligers van gemeenten binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een speci-
fieke taak of functie in de samenleving, in ons geval een functie binnen onze gemeente. Een VOG is door de overheid verplicht
gesteld voor vrijwilligers en/of beroepskrachten die een-op-een contacten hebben met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen,
ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen in een afhankelijkheidssituatie. De overheid controleert of men straf-
bare feiten op zijn naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Zo niet,
dan wordt de VOG op naam afgegeven.

Omdat wij veel met vrijwilligers werken gaat het om grote groepen:

1. Alle ambtsdragers.

2. Alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben, b.v. leden van de bezoekgroep en contactdames/-heren.

3. Mensen in functies die daarmee op regelmatige basis (bege)leiding geven aan minderjarigen of kwetsbare mensen zodat een
persoonlijke band kan ontstaan, oftewel in ieder geval de leiding van de kindernevendienst.

4. Mensen in overige functies waarbij de genoemde verklaring door de kerkenraad een zinvol preventief middel wordt geacht; dit
moeten we nog met elkaar invullen.

Jan Bothof en Gerrit Out zullen het voorwerk doen en de aanvraag verzorgen. Betrokkenen ontvangen dan persoonlijk van de over-
heid (Justitie) een invulformulier met het verzoek dit binnen 30 dagen in te vullen en terug te mailen. In het volgende kerkblad zult

u hierover meer lezen, we hopen dit voor 1 juli met elkaar geregeld te kunnen hebben.

Jan Bothof en Gerrit Out
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Bericht vanuit de Kerkenraad
Op woensdag 7 april 2025 was de laatste vergadering van de Kerkenraad.
In deze vergadering zijn de volgende zaken besproken.

Met de jaarrekening 2025 van de diaconie van onze gemeente heeft de KR ingestemd. Deze moet nog aan de gemeente worden
voorgelegd. Als het goed is, vindt u elders in het kerkblad daarover meer.

De werkgroepen eredienst van beide wijken hebben een eerste keer samen vergaderd. In de KR werd hiervan verslag gedaan. Er
zijn een aantal praktische zaken besproken, bijv. rondom de gezamenlijke diensten. Ook dit draagt bij aan de integratie van beide
voormalige wijkgemeenten.

Het beroepingswerk wordt verder opgepakt. Aan de hand van een praatpapier wil de KR in gesprek met diverse groepen van
onze gemeente. Het praatpapier is gericht op het vaststellen van een profiel voor een voorganger die past bij onze gemeente.
De gesprekken moeten leiden tot meer duidelijkheid wat in de gemeente belangrijk wordt gevonden als wordt gedacht aan een
te beroepen predikant. Bij het verschijnen van dit kerkblad heeft u daar vermoedelijk al wat over gehoord en uw inbreng kunnen
leveren.

Indien dat nog niet het geval is geweest kunt u een kerkenraadslid
daarnaar vragen of mij mailen.
Ook is het vormen van een beroepingscommissie besproken.

Op 1juniis een gemeenteberaad gepland, na de kerkdienst in het
Kruispunt. De KR hoopt dan de uitkomsten van de gesprekken en
andere input nav het praatpapier te hebben verwerkt en te kunnen
presenteren. Streven is dat te kunnen doen in een concept-profiel-
schets.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Voor vragen, beden-
kingen of opmerkingen kunt u mailen naar krscriba@pg-spvb.nl of
een KR-lid aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet.

Namens de Kerkenraad,

Leo Kruisselbrink

Scriba KR Santpoort Velserbroek




Vanuit de werkgroep Inspiratie

Zoals u van ons gewend bent, hebben we weer niet stil gezeten en staan er weer genoeg mooie activiteiten gepland. Leest u hieronder maar
verder. Gelijk willen we aangeven dat een aantal werkgroepleden stopt. Simone Blom is inmiddels gestopt. Zij heeft o.a. boeiende creatieve
workshops gegeven die onvermoede kunstenaars in de deelnemers naar boven haalden. Wij danken haar voor haar inzet voor onze werk-
groep vanaf het begin een kleine 3 jaar geleden. Maar ook Gilda Polderman zal ons team verlaten als ze in oktober met emeritaat gaat. .. Bij
deze een oproep aan jou/ aan u om onze actieve en gezellige werkgroep te komen versterken. De inspiratie komt vanzelf als u/je bang bent
dat je die niet hebt. Wat organisatietalent is ook welkom!

Bas Ragas speelt voorstelling ‘In Gods naam’in Caprera

Als u dit leest is het bijna zover:

Op zondagmiddag 25 mei 2025 speelt acteur en zanger Bas Ragas de voorstelling
‘In Gods naam’in openluchttheater Caprera te Bloemendaal. Deze theatervoorstelling
wordt mede georganiseerd door de protestantse kerken te Bloemendaal/Overveen,
Heemstede, Aerdenhout, Bennebroek én Santpoort/Velserbroek!

Waar gaat het over?
In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden
op de vraag hoe je met het leven omgaat. Hij gaat daarvoor op zoek in een eeuwenoud

verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel, met muziek van Handel tot

Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij

verweeft herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel
meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Reageert u snel, want het kan zijn dat de kaarten uitverkocht zijn! Bel of mail even naar Gilda Polderman, 06-43715888 / gildapol-
derman@planet.nl

Een toegangsbewijs kost slechts € 20, en voor kinderen/jongeren tot 18 jaar betaalt u daarvan maar de helft. We hebben er namelijk
als kerk een klein aantal aangekocht, omdat we voor u de drempel zo laag mogelijk willen houden.

Als u het moeilijk vindt trappen te lopen, geef dat dan aan, er zijn namelijk speciale plekken te reserveren onderaan de trap.

De gezamenlijke kerken heten u van harte welkom!

Ontmoeting rond de Bijbel

Rond de keukentafel bij mw. Netty Kuiper komen we eens in de drie weken anderhalf uur bij elkaar om een thema of tekstgedeelte
uit de Bijbel te bespreken en dat te verbinden met ons dagelijkse leven. U kunt ook mee doen! Het is dan op woensdagmiddag om
15.00 uur.

U kunt zich aanmelden bij Gilda Polderman, gildapolderman@planet.nl / 06-43715888

Kernwaarden uit het christendom, met Juup van Werkhoven

Ds. Juup van Werkhoven schrijft zelf:

“Woensdag 23 april was de eerste avond van een nieuwe gespreksgroep in de Dorpskerk in Santpoort. We waren met zijn tienen, een
mooie groep.

We bespreken op deze avonden belangrijke Bijbelwoorden, Bijbelse thema’s en zoeken naar betekenis vanuit de actualiteit, de kunst
en de cultuur. We volgens daarbij losjes het boek ‘Catechismus van de Compassie’van Christiane Berkvens-Stevelink en Ad Alblas.
De 12 Bijbelwoorden die in dat boek worden besproken zijn: compassie, gelijkheid, verbondenheid, verzoening, rechtvaardigheid,

vrede, waarheid, vrijheid, roeping, geloof, God en liefde.

Afbeelding verzoening (kerknet.nl)



De eerste avond was het thema ‘waarheid’ Actueel zo kort na de Stille week waarin de woorden van Pilatus nog naklonken: 'Wat is
waarheid?. Maar ook heel actueel in een tijd van nepnieuws, waarin de waarheidsvinding op universiteiten, in de rechtspraak en in
de journalistiek onder vuur ligt.

Het gesprek was bijzonder en de deelnemers gaan graag door. Niet iedereen kan elke keer, de avonden zijn open voor wie wil
aanschuiven. De volgende avond is op woensdag 14 mei. Het onderwerp zal zijn 'Vrede”

Deze laatste avond is bij het uitkomen van Kerkonderweg ook achter de rug. Maar het plan is dat Juup na de zomer nog een paar
avonden verzorgt.

Meldt u zich voor deze gespreksgroep aan bij Gilda Polderman (dus niet bij Juup, Gilda is de contactpersoon),

gildapolderman@planet.nl / 06-43715888)

Christelijke meditatie

Ongeveer eens in de twee maanden kunt u terecht in de Dorpskerk voor een uurtje stil zijn, en voor concentratie op een Bijbeltekst,
een lied, een dichtregel of enkel op wat er diep van binnen in jezelf afspeelt.’Kun je dat niet gewoon in je eentje thuis doen?, vraagt u
zich misschien af. Ja, dat kan, maar bij de allermeesten komt het daar niet van. Omdat het leven hectisch is, omdat dat t.v.-programma
zo interessant is, omdat je nog iemand moet opbellen, omdat de afwas staat te wachten, omdat.... Vult u het zelf maar aan, er is
zoveel dat ons afleidt, en dan komt het er niet van om even pas op de plaats te maken.

En het is ook fijn om samen stil te zijn, zittend rond de brandende Paaskaars.

De eerstvolgende keer is woensdag 11 juni, om 19.30 uur. Laat het even weten als u van plan bent te komen bij Gilda Polderman
(gildapolderman@planet.nl / 06-43715888)

Verslag bijeenkomst Dier en Evangelie door Armande Akke

Waarom deze lezing? De stem van de planeet, natuur en dieren, een belangrijk
onderdeel van de schepping, wordt vaak niet gehoord of gesproken, in de kerk,
onder christenen, net als in de rest van de wereld.

Als groene kerk ben je je ervan bewust dat God de aarde met al wat leeft heeft
geschapen (en nog veel meer als je denkt aan het heelal etc). Niets is er voor niets
en vormt tezamen een ecosysteem. Elke schakel heeft zijn waarde en functie in het
geheel. De mens mag zijn of haar talenten inzetten om hiermee samen te werken.
Op deze manier kan ieder mens, dier, natuur en de planeet (weer) bloeien en floreren
(rentmeesterschap).

Op deze bijeenkomst hebben we ontdekt dat de bijbel geen vega(n) boek is! Wel

start de bijbel met het verhaal van het paradijs, waar Adam en Eva samenleefden met de dieren in de natuur en aten van zaad- en
vruchtdragende planten. Pas na de zondeval ging men ook dieren eten.

We hebben gekeken naar 10 stellingen die men vaak gebruikt om het (economisch) gebruik van dieren vanuit de bijbel te rechtvaar-
digen. Een mooi inzicht hierbij van een deelnemer:

‘We hoeven niet krampachtig te zoeken naar teksten die het gebruik van dieren al of niet aanmoedigen. Naar mijn idee is het nooit Gods
bedoeling geweest dat we dieren zo mishandelen als nu het geval is, bijvoorbeeld in de bio-industrie. Dit kan je onderschrijven met de teksten
waarin staat hoe we met dieren om moeten gaan. In de tijd waarin de Bijbel werd geschreven waren dieren er ook om te eten, maar zij werden
met respect behandeld, hadden een waardig bestaan en werden op voorgeschreven wijze geslacht. De situatie van nu is volledig doorge-
schoten en brengt onnoemelijk leed met zich mee, dat geen christen kan onderbouwen met welke tekst dan ook.

De rode draad van de avond was Psalm 50: Al wat ademt love de Here. Samen bespraken we hoe
dat eruit zou kunnen zien.

Nieuwe lezingenreeks met thema kunst en geloof
De eerste lezing staat in het teken van Chagall en zal gegeven worden door Kick Bras. Kick Bras:
‘Marc Chagall is een van de grootste schilders van de twintigste eeuw. In deze lezing zal ik vooral
werk bespreken over zijn joodse cultuur en zijn Bijbelse beelden’

De datum is dinsdagavond 17 juni, inloop om 19:45 uur en aanvang om 20:00 uur. De avond
wordt uiterlijk 22:00 uur afgesloten. De reeks vindt plaats in de Dorpskerk. Tijdens de kerkdienst
van 8 juni zal Kick alvast een voorproefje geven van deze lezing.

De toegang is gratis en u kunt zich aanmelden bij: akke.armande@gmail.com

Marc Chagall, Blue Circus




De tweede lezing gaat over Iconen en zal gegeven worden door Marianne Vonkeman. Dit zal zijn op woensdagavond 24 september.
De lezing heeft als titel: Iconen en je eigen levensverhaal.

Marianne: Tk zal een aantal iconen meenemen en iets vertellen over iconen en over welke rol ze spelen in mijn eigen leven. Iconen zijn een
soort tijdloze preken. Er zit uitleg van het geloof in de manier waarop ze zijn geschilderd. Soms maakten ze me bewust van vergeten zaken,
soms wezen ze me een weg en altijd gaven ze een onverwachte bemoediging!

Informatie over de derde lezing (na september) volgt nog.

Stiltewandelingen

Het is weer zover, we gaan weer stiltewandelen! Op de zaterdagen 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni en 12 juli wandelen we om 9.30
uur vanaf de fietsenstalling duingebied Duin en Kruidberg in, om halverwege een inspirerende tekst te horen, waar we de resterende
wandeling over kunnen nadenken. De wandelingen duren ongeveer 3 kwartier tot een uur. U hoeft u niet op te geven, maar mocht
u willen weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of dat we heel even op u wachten omdat u nog onderweg bent, belt u
dan naar Margreet Baalbergen, tel. 06-41073650.

Meditatie op de maandagmorgen
In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te mediteren.
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil

tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Van de Diaconie

Beste mensen,
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De ontvangen collecten in maart zijn :

2 maart €231,31 Diaconie

9 maart € 276,10 Kerkin Actie: Sterke vrouwen in de kerk in West-Papoea

16 maart € 158,85 PKN - Missionair werk

23 maart € 188,40 Kerk in Actie: Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesié
30 maart € 297,00 Kerkin Actie: Kerk versterkt werk en positie van boeren in Indonesié

it

951UP159]0.

Via de bank is € 52,00 ontvangen en dat wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor de kerk is € 923,18 ontvangen.
Voor noodhulp aan Myanmar doneerden we begin april € 500 via Kerk in Actie.

o1U0IP1

Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt



Vanuit de werkgroep Kerk in Actie

Project: Sterke vrouwen in de kerk in Papoea
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesié, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun
land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.

We ondersteunen vrouwen op terreinen van het leven

Dominee Merry Apiem, directeur van P3W

“Wij sluiten met ons werk aan bij de uitdagingen waar vrouwen op Papoea mee te maken hebben,’ vertelt dominee Merry Apiem,
directeur van P3W, partnerorganisatie op Papoea.“In heel Indonesie staan vrouwen vaak op achterstand, maar dat geldt zeker voor
vrouwen op Papoea. Zij hebben vaak geen onderwijs gehad. Dat betekent niet alleen dat veel vrouwen niet kunnen lezen en schrijven,
maar ook dat ze weinig kennis hebben over zaken als gezondheid, goede voeding, opvoeding of relaties. Sommige vrouwen krijgen
te maken met huiselijk geweld, en weten niet wat ze dan kunnen of moeten doen. Wij ondersteunen vrouwen daarom op heel veel
terreinen van het leven. We bieden hele praktische cursussen, zoals alfabetiseringsprogramma’s en voedingsvoorlichting. Maar we
brengen vrouwen ook bij elkaar in vrouwengroepen, waar we in gesprek gaan over opvoeding, huwelijk of huiselijk geweld. Ook
helpen we vrouwen om hun economische situatie te verbeteren, bijvoorbeeld met naaiopleidingen.”

Via Kerk in Actie steunen we als gemeente het werk van P3W. Doe je mee?

Maria Heselo leert lezen en schrijven

Een paar jaar geleden kon ze niet lezen en schrijven, nu is ze kerkraadslid. De alfa-
betiseringslessen die Maria volgde via P3W, partnerorganisatie van Kerk in Actie op
Papoea (Indonesié), hebben haar leven enorm veranderd. “Ik was altijd huisvrouw en
zorgde voor mijn gezin. Ik sprak nauwelijks Indonesisch, alleen ons eigen dialect.” Een
aantal jaar geleden hielp een onderwijzeres uit het dorp Maria al om te leren lezen.
“Maar schrijven...dat vond ik zo ontzettend moeilijk!"Toch wilde ze ook dat heel graag
leren. Daarom besloot ze de alfabetiseringscursus van P3W te volgen. “Daar leerde ik
ook Indonesisch. Ik heb inmiddels meerdere taken in de kerk. Naast het kerkenraadslid zijn help ik ook bij de collecte en zing ik mee
in het koor. Mijn grootste wens is dat ik zelf les kan geven, net als de onderwijzeres die mij leerde lezen. Ik
hoop zowel kinderen als vrouwen te helpen om lezen te leren, zodat ze zelf de Bijbel kunnen lezen!

U krijgt of leest via de email de nieuwsbrief van de werkgroep KiA met verdere informatie over de moge-
lijkheden om een gift te geven.

Of u heeft bij dit kerkblad een envelop met een brief gekregen. U kunt ook gemakkelijk betalen via deze
QR-code:

Een bericht van de consulent Kerk in Actie Noord Holland:

Heel hartelijk dank voor jullie diaconale ondersteuning t.b.v. Indonesiél We hebben jullie prachtige bijdragen hieraan in goede orde
ontvangen. Naast jullie overige collecteopbrengsten.

Ook in 2025 hopen we wereldwijd kerken te ondersteunen: met noodhulp in crisissituaties, met trainingen voor predikanten, ambts-
dragers en gemeenteleden, waarmee ze geholpen worden om met woorden en daden te delen van hun geloof. Met projecten die
kinderen een toekomst bieden en mensen op de viucht een dak boven hun hoofd. Onmisbaar werk! Nogmaals bedankt voor jullie
steun!



MAANDELIJKSE COLUMN

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

Gezag

1 mei 2025

Van oudsher hebben Nederlanders niet veel op met gezag. Ik weet niet hoe dat komt, maar het zit diep in
onze volksaard. Als een Duitser op een verkeersbord ziet dat hij 50 km/u mag rijden, dan rijdt hij 50 km/u.
Een Nederlander denkt: ik kan hier volgens mij best iets sneller.

Laten we positief beginnen: die opstelling getuigt in ieder geval van een sterk karakter en voldoende zelfvertrouwen. Een Neder-
lander durft zelf te beoordelen wat kan en wat niet kan en houdt niet van regels. Exemplarisch is het liedje dat ooit zong: '15 miljoen
mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde!

Een bevolking waarvan een flink deel denkt zelf allerlei dingen het beste te kunnen beoordelen is echter ook lastig. Dat bleek bijvoor-
beeld in de Coronajaren. Naarmate de tijd toen vorderde, begonnen steeds meer mensen zich te verzetten tegen maatregelen van
de overheid. Ik heb zelf onderzoek gedaan op Facebook, en er deugt niets van! Exit RIVM.

En er ligt meer onder vuur. Wetenschap is tegenwoordig ‘ook maar een mening. Rechters en politici zijn op de maatschappelijke
ladder in een vrije val terecht gekomen. En het spreekt vanzelf dat er Uberhaupt niemand meer luistert naar de dominee. Zelfs thuis
niet.

Het moeilijkst van allen heeft de politie het, dat zijn sowieso ‘allemaal nazi's. Maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel
worden uitgejouwd en bekogeld. Artsen op hun beurt worden bedreigd, want de patiént heeft zelf al gegoogeld en wil zijn medicijn.
Nu.

Alle gezag heeft het dus moeilijk. De eerste gedachte van een Nederlander als hij met gezag wordt geconfronteerd is: wie ben jij dat
je mij de wet kunt voorschrijven? De kerk vormt daarop geen uitzondering. Natuurlijk niet, de kerk zit immers vol met Nederlanders.
Bij de classis merken we dat vooral bij het aanstellen van predikanten en kerkelijk werkers.

Want u weet, daaraan is een tekort. En daarom wringen gemeenten zich soms in allerlei bochten om een voorganger te vinden,
bevoegd of niet. En bij dat laatste gaat de schoen knellen. Want bevoegdheid heeft alles met kwaliteit te maken. Als je een operatie
moet ondergaan, dan ga je ook niet naar een chirurg die de helft van de opleiding heeft gevolgd.

De kerk hecht dus aan opleiding. Ik begrijp dat het paradoxaal klinkt, maar juist in een tijd van krimp is kwaliteit van belang. Zeker nu
kunnen we ons geen onbevoegde voorgangers veroorloven. Soms is het voor ons als classis niet leuk om dat te moeten zeggen. Je
voelt je een agent die bij 60 km/u bekeurt. En dat is niet leuk. Niet leuk nee, maar wel nodig.




Leestip: Samen
genieten van genoeg

Samenleven verkleint de ecologische voetafdruk aanzienlijk, leerde Martin Snaterse van Martine Vonk. Het proefschrift dat
ze daarover schreef verscheen in publieksversie, een boek vol inspirerende praktijkvoorbeelden van samen genieten van
genoeg.

#Schepping & duurzaamheid #0pgevist, Beeld: Nienke van Denderen (Martin) | 12 mei 2025
Martin Snaterse
predikant Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland-Amersfoort-Noord.

Martine Vonk, een krachtige vrouw met een sterk verhaal. Ik leerde haar kennen door haar enthousiaste en prikkelende toespraak op
de conventie van de Charismatische Werkgemeenschap. Niet verplichtend maar ook niet vrijblijvend. Ik leefde best duurzaam, dacht
ik. Maar ze opende mijn ogen voor ecologische rechtvaardigheid. De spijkerbroek die ik draag, is met slavenarbeid geproduceerd. De
profeten in de Bijbel hadden veel meer met mijn consumptiegedrag te maken dan ik dacht.

T genoeg

Heiopyal éh haslkiasr dutrzss - wer

Meer samen doen

Martine overleed op 45-jarige leeftijd. Veel te jong. Maar haar gedachtegoed is springlevend en heel urgent. Om de aarde leefbaar
te houden moeten we veel meer samen gaan doen. Zij liet zich inspireren door het gemeenschappelijk leven van de Amish, de fran-
ciscanen en de benedictijnen. Ze leefde een tijJd met hen mee en ontdekte dat samenleven de ecologische voetafdruk aanzienlijk
verkleint. Bovendien is een duurzame levensstijl makkelijker vol te houden met anderen. Maar alleen als we waarden als eenvoud
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en matigheid hooghouden. Richt je op wat we werkelijk nodig hebben. Niet op waar we zin in hebben of wat we voor een prikkie
kunnen krijgen. “We moeten onze blik richten op de lange termijn en op de wereldwijde gemeenschap, op de aarde als gemeen-

schappelijk huis!

Richt je op wat we werkelijk nodig hebben.
Niet op waar we zin in hebben of wat we voor een prikkie kunnen krijgen.

Speels en haalbaar

Ze schreef er een proefschrift over. De wens
om daar ooit een publieksversie van te maken
kon ze door haar ziekte niet meer realiseren.
Dat heeft Theanne Boer nu gedaan, samen
met andere enthousiaste denkers en doeners.
Het is een boek vol inspirerende praktijkvoor-
beelden van samen genieten van genoeg.
André Bikker biedt een opzet hiermee met
passie aan de slag te gaan. Gebruik duidelijk
kaders, zoals gemeenschap, trouw, passie en
een bepaalde levensstijl. Houd het speels en
haalbaar. “Delen is de verborgen toegift van
leven van genoeg” zegt econoom en vader
Paul Schenderling. Waarom je spullen en je
speelgoed niet delen? Het is een oefening
in vertrouwen en daarom ook een teken van
spirituele groei.

Aanstekelijk
Je kunt dit boek niet lezen zonder dat je

'Kleine gemeenschappen met aandacht
voor de schepping en elkaar.”

| Joyee unt eon Klooster-zonder-dak

‘Het is echi een plok van ontmocting
en delen geworden.'

'/ Eine otwicnn oen kerktaln

enthousiast wordt erin je eigen buurt of groep mee aan de slag te gaan. Het is met een aanstekelijke christelijke inspiratie geschreven.
Het leent zich bij uitstek om buiten je eigen groep mensen bij elkaar te brengen De aarde is tenslotte ons gemeenschappelijk huis.

Marianne de Fouw maakte er prachtige illustraties bij waar het genieten van afspat.“Als je geniet, echt geniet, proeft en leeft van wat
eralis, heb je minder de neiging jezelf en de aarde uit te putten. Als je niet meer dan genoeg neemt, blijft er voldoende voor de ander
en de aarde. Dat zijn voor mij zichtbare stralen van het koninkrijk van God’, aldus Martine Vonk.

‘Samen genieten van genoeg. Hoopvol en haalbaar duurzaam leven. In het voetspoor van Martine Vonk. Redactie Theanne Boer.

Buijten & Schipperheijn, €22,50 en verkrijgbaar bij de lokale boekhandel.



Bijbelleesrooster 23 mei tot 4 juli 2025

Mei vrijdag 13juni- Spreuken 8,1-21
vrijdag 23mei Johannes 8,48-59 zaterdag 14juni Spreuken 8,22-36
zaterdag 24 mei Johannes 9,1-12 zondag 15 juni Johannes 2,23-3,13
zondag 25mei  Johannes9,13-23 maandag ~ 16juni  Johannes 3,14-21
maandag ~ 26mei  Johannes 9,24-41 dinsdag 17juni- Johannes 3,22-36
dinsdag 27mei Psalm 56 woensdag ~ 18juni  Galaten 1,1-12
woensdag  28mei  Psalm 110 donderdag  19juni  Galaten 1,13-24
donderdag  29mei  Lucas 24,36-53 vrijdag 20juni  Galaten 2,1-14
vrijdag 30mei Psalm 108 zaterdag 21juni Galaten 2,15-21
zaterdag 3Tmei  Handelingen 17,1-15 zondag 22juni Galaten 3,1-14
maandag  23juni  Galaten3,15-29
Juni dinsdag 24juni Lucas7,18-35
zondag Tjuni Handelingen 17,16-34 woensdag ~ 25juni Lucas 7,36-50
maandag  2juni Handelingen 18,1-11 donderdag  26juni  Lucas 8,1-15
dinsdag 3 juni Handelingen 18,12-22 vrijdag 27juni Lucas 8,16-21
woensdag 4 juni Psalm 61 zaterdag  28juni  Lucas8,22-25
donderdag 5 juni Johannes 7,1-13 zondag 29juni Lucas 8,26-39
vrijdag 6 juni Johannes 7,14-24 maandag ~ 30juni  Lucas 8,40-56
zaterdag 7 juni Johannes 7,25-36
zondag 8 juni Johannes 7,37-52 Juli
maandag ~ 9juni Lucas 6,39-49 dinsdag 1juli Galaten 4,1-11
dinsdag 10juni Lucas7,1-10 woensdag 2 juli Galaten 4,12-20
woensdag  1Tjuni  Lucas7,11-17 donderdag 3 juli Galaten 4,21-31
donderdag  12juni  Psalm 52

Pinksteren
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AGENDA

+ MaANDAG 26 mel 9.00 UUR

« MaANDAG 26 Mel 14.00 UUR

+ DinsbAG 27 mel 9.00 UUR

+ ZATERDAG 31 MEI EN ZONDAG 1 JUNI
+ ZONDAG 1 JUNI NA DE KERKDIENST
+ MaANDAG 2 Juni 9.00 UuRr

+ MAANDAG 2 JuNI 14.00 UUR

+ DiNsDAG 3 Juni 9.00 uur

+ MaanpaG 9 Juni 9.00 UUR

+ MaanpaG 9 Juni 14.00 Uur

+ ZonDaG 15 Juni 11.00 uur

+ MaaNDAG 16 JuNi 9.00 UuRr

+ MaANDAG 16 JuNi 14.00 UUR

+ DinsDAG 17 JuNi 9.00 uur

+ DinspaG 17 Juni 9.00 UuR

+ MaanDAG 23 Juni9.00 UUR

+ MaANDAG 23 JuNi 14.00 UuR

+ DinsDAG 24 Juni 9.00 UUR

+ MaanpaG 30 Juni 9.00 uur

+ MaanpaG 30 Juni 14.00 uur

« DinspaG 31 Junt 9.00 UUR

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

KUNSTLIN

GEMEENTEBERAAD

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
ONTRUIMINGSOEFENING
STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

Kick BrAS - CHAGALL
STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP

KLEDINGBEURS
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KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, KERKZAAL
KRUISPUNT, KERKZAAL
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
DORPSKERK, KERKZAAL E.D.
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, CONSISTORIE
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL
KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE

KRUISPUNT, KERKZAAL



DONKEN

Liftadvies

.

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6

1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

v Inspecties

v Meerjaren prognoses
v Offerte beoordeling
v Bestekken

v Directievoering

v Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen d

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg is vol vertrouwen overge-
gaan naar Team Patty Duijn. Hierbij dank ik alle families die in de
afgelopen bijna 27 jaar het afscheid van hun dierbare aan ons
hebben toevertrouwd.

De rouwhuiskamer is ook overgegaan naar Patty Duijn.

Zijis bereikbaar via https: / /www.pattyduijn.nl; tel.
06-30093482 en per mail: info@pattyduijn.nl

Met hartelijke groet
Alice loeters
Tel. 06-22196337

Mail: aliceloeters@outlook.com

=)

(LUSPLUS VELSEI

KLUSPLUS VELSEN
Hamed

Schilderen onder andere
Tapift, Laminaaet leggen en
behangen en nog veel meer..,
INSTAORAM: KLUSFLUSVELBEN

0640842577
Klusplusvelsen@gmail. com

22

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

LGV

Dag & Nacht

Bereikbaar

023 - 5371375 1 -

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding 4

- Voor elk budget

- Voor alle gezindten

- Uitvaartverzekeringen

- Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75

- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

J. van Alten Unrwerkreparaties
Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 535 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

fn de gemeente Felsen wordt
ww klok gratis opeehaald
en na reparatie weer thuisbezored!

ChristenUnie

De ChristenUnie i3 in Velsen al vele jaren actiefin de gemeenteraad.

ChristanUnia Velsen haafr als hoopyvolle koars:
» Toekomst voor jeugd en jongeren
#» Economie voor mans & schapping

o  Rechtvaordige overheid

Heaft u tips, wilt u meswarken an meedenken, nesm dan contact op
mit de fractie of de waarnemend voorzitter van het bestuur.
En kijk @ens op de website: velsen.christenunie,.nl

Bestuwr: Roel van der Linden
06-15412411

Fractievoorzitter: Frank Comet
feornat@velsan.nl | 06-51244670




NV

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

www.wado.nl

VAN WAALWIJKVAN DOORN

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk

- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

TEL: 023-5384336 |

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Hein"Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

alles onder één dak

Team Patty

Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid J
— Specialist in luisteren en vertalen van wensen
— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

— Expert in gespreksvoering terminale situaties
— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www. pattyduijn.nl

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 - 13:50
Bso van 4 — 12 jaar voor- en naschoal.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velserbroek

www.dekleinereiziger.nl

Christelijke peuteropvang & bio




Algemeen

Kerkdiensten
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

25 mei
10.00u  Kruispunt  Ds. Harmen de Vries
10.00u  Dorpskerk  Ds. Gilda Polderman
29 mei, Hemelvaartsdag
10.00u  Kruispunt ~ Anouk Helmich
1juni, gezamenlijke dienst
10.00u  Kruispunt  Ds. Jan Seeleman
8 juni, Pinksteren
10.00u  Kruispunt  Ds. Kick Bras
10.00u  Dorpskerk  Ds. Gilda Polderman
15 juni, gezamenlijke dienst, Trinitas
10.00u  Dorpskerk  Ds. Gilda Polderman
22 juni
10.00u  Kruispunt  Ds. Tjalling Huisman
10.00u  Dorpskerk — Anouk Helmich
29 juni
10.00u  Kruispunt  Ds. Harmen de Vries
10.00u  Dorpskerk  Ds. Gilda Polderman

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIJK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(OLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.n
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.n

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

(OLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: vacant e; cvdvoorzitter@pg-spvb.n

Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.n

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur

e: dsharmendevries@pg-spvb.n

BEZOEKCOORDINATOR
Aart en Anneke Hoor e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen worden
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie 00k onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep
Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst
Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)

25mei dhr.J. Morren
Tjuni mw. A. Hurkmans
8 juni  dhr E. van der Kooij
15juni mw. P Muller
22juni- mw. S. Meulenbelt 06-20247493
29juni dhr.J. Morren 023-5384366
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
25mei mw.S.vanderKaaij  06-21928058
Tjuni dhr.D.van Dassen 06-45451231
8juni dhr.H. Boot 023-5384336
15juni mw. C.vanWoensel ~ 023-5381515
22juni dhr. M. de Groot 023-5376942
29juni dhr.D.van Dassen 06-45451231

Kerk Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Out t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.n

PREDIKANT
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

023-5384366
023-5371086
06-15890135
06-25178153

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Flina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.n

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. : sppastoraat@pg-spvb.n

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 5 t/m donderdag 19 juni 2025
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website:




